“Maar zoek eerst het Koninkrijk
van God en Zijn gerechtigheid, en
al deze dingen zullen u erbij

gegeven worden.”

Mattheus 6 vers 33

We willen God altijd en overal dienen en op
Zijn wegen wandelen, waar we ook zijn en
wat onze omstandigheden ook zijn. We
zoeken als gezin naar Zijn wil en we merken
dat Hij voor ons zorgt! Hij is een goede
Vader die te vertrouwen is! In deze brief
vertellen we graag hoe we dit steeds weer
mogen ervaren.

ECM Steprace 2023

Wat was de ECM StepRace weer een heel
grootse dag! ECM-breed is er 20.000 euro
opgehaald voor de verspreiding van het
evangelie in Europa. Team Knol stepte 340 km
bij elkaar en heeft 2.155 euro opgehaald voor
de missie in Spanje en Spaanse bijbels. We
konden fijn connecten met de “ECM-familie” en
ook Yaella en Aliza vonden het heel gaaf om
dit event voor het eerst mee te maken! Onze
families stonden ons langs de route aan te
moedigen en zelfs ons nieuwe kleine nichtje,
die we nog niet hadden gezien, was erbij! Aan
alle supporters, gevers, familie en ECM
hartelijk bedankt voor je bijdrage!

Ooroperatie Célia

Op 3 oktober werd Célia geopereerd in het
ziekenhuis in Sevilla. Voor ons een hele
nieuwe ervaring! Célia was heel rustig en had
vertrouwen dat het allemaal goed zou gaan.
Hoewel het op de dag zelf wel spannend was,
hebben we gemerkt dat er mensen voor ons
gebeden hebben en dat gaf rust. De arts die
Célia opereerde kwam na de operatie langs op
de kamer. We bedankten de dokter voor haar
zorg en betrokkenheid in dit hele proces
waardoor we konden loslaten en vertrouwen.
Tot onze verbazing zei ze dat ze ook geloofde
en God zou danken voor het voorspoedige
verloop. We hebben ook minder goede
ervaringen opgedaan in het ziekenhuis en met
artsen hier in Spanje. Om dit mee te maken
was een zegen!

Onder aanmoediging van ECM
en familie werd de steprace een groot succes

Auto’s maken

Toen we in Spanje kwamen wonen hebben we
God gevraagd of Henk moest werken in een
garage. We zetten stappen en Henk
solliciteerde bij heel wat autobedrijven in de
omgeving. Er kwam echter geen baan voor
hem. Nu bijna 2,5 jaar later weten mensen
Henk steeds meer te vinden. Mensen die
weinig middelen hebben en mensen die lastige
persoonlijke omstandigheden hebben, vragen
Henk geregeld om naar hun auto te kijken. Zo
komt Elise, een gescheiden moeder met 2
kinderen, ook en bedankt ze ons met voedsel
van de voedselbank wat zij niet eet. Een
andere broer uit de kerk brengt ook zijn auto
voor reparatie; wij mogen hem en zijn vrouw
ondersteunen in  hun huwelik en soms
financieel, ze hebben erg moeilijke leefom-
standigheden. Hun vertrouwen in God is groot
en dat is super bemoedigend!

Een voorganger uit de omgeving is blij dat
Henk zijn auto wil onderhouden. Hoewel Henk
dit allemaal op straat voor de deur doet, is het
een vreugde om zo dienstbaar te kunnen zijn
voor de Spaanse bevolking. Henk is blij om ook
op praktische wijze zijn talenten te kunnen
inzetten! We zijn benieuwd of er, met onze
plannen voor de toekomst, ook een ruimte zal
zijn voor Henk om een soort werkplaats te
runnen.

Visie op papier

We hebben inmiddels met hulp van vrienden
een visiestuk kunnen schrijven voor het huis,
zoals we dat voor ons zien, voor de nabije
toekomst. Ben je nieuwsgierig naar het
visiestuk, stuur ons dan een bericht dan mailen
we je dat toe. Binnenkort zal er ook een stukje
op de website komen zodat iedereen het kan
lezen. We bidden voortdurend dat God de
juiste deuren opent en ons zelf laat zien wat Hij
voor ons in petto heeft! Ons visiestuk is nu nog
een ruwe schets van wat we graag allemaal
zouden willen realiseren met dit grotere huis
met grond. Maar we geloven dat God Zijn
perfecte timing heeft en we weten dat we Hem
kunnen vertrouwen!

Gezond eten

Hanneke mocht met haar schoonzus een
midweek naar een ‘gezonde voeding’-
conferentie in Zuid-Spanje. Het werd een
bijzondere tijd van leren. Niet alleen over
voeding maar ook over hoe God in de bijbel zo
duidelijk spreekt over ons lichaam, de
zeggenschap die wij hebben over wat we erin
stoppen en hoe we preventief gezond kunnen
leven om ziektes te voorkomen! Hier in Spanje
is de kennis over gezond voedsel niet populair.
Veel kinderen hebben te maken met obesitas
en krijgen vanaf heel jong al ontzettend veel
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Family Ministry

We merken in de loop van de jaren dat we een soort

“Family Ministry” hebben gekregen, waarin het huwelijk,
de kinderen en gezin-zijn in het algemeen, centraal staan!

“Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u
opengedaan worden” Mattheus 7 vers 7

Nacht van gebed in Huize Knol
op 31 oktober
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De eerste sinaasappel valt van de boom,
een nieuw seizoen breekt aan
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Spreken in Oasis Church.

® Bid voor ons, dat we de winter weer
dapper trotseren in ons “niet echt
geisoleerde huis”, inmiddels is het
ook hier koud en nat.

® Bid voor de echtparen/mensen die we
mogen helpen.

® Bid voor de mensen die we
discipelen, dat ze een steeds sterkere
relatie krijgen met Jezus.

® Bid voor het schoolproces van de
kinderen. Het eerste trimester is pittig

voor allemaal, en de Spaanse wijze
van “ontmoedigen” in plaats van
aanmoedigen blijft pittig en graag
gebed dat ze beschermd worden voor
alle invloeden van de wereld.

® Dank dat je bad voor de vrouw die
wanhopig was (vorige brief),
inmiddels gaat het iets beter en heeft
ze meer vrede.

® Dank dat je bad voor de operatie voor
Célia, de StepRace en alle andere
dingen, God is trouw!

frisdrank en snoep en eten nauwelijks
groenten en fruit. Het is dan ook een
uitdaging om ingangen te vinden om
mensen hierin iets anders te leren. We
denken dat voorleven al een stap is, en
mensen vrijmoedig vertellen waarom
we bepaalde dingen niet eten/drinken.
Op school eten kinderen snoep en
chocola en drinken frisdrank. Onze
kinderen nemen gezonde dingen mee
en alleen dat al is opvallend voor
Spaanse kinderen.

Nieuwe echtparen melden

zich aan voor hulp

Hier in Spanje is het van belang om te
zorgen dat mensen over je praten,
vertellen aan anderen wat je doet. Hier
is dit belangrijker dan een visitekaartje
of een goede website. Het bewijs
hiervan is dat mensen ons zelf
benaderen (whatsappen) en vragen of
we hen willen helpen omdat ze
huwelijksproblemen ervaren en er niet
goed uitkomen. Het maakt ons nederig;
dat mensen zich kwetsbaar openstellen
en vragen om hulp! We bidden dan ook
altid dat we wijsheid van God
ontvangen om mensen te begeleiden
zodat ze ook echt dichter tot God en
elkaar komen. Gelukkig zien we dit ook
gebeuren en dat moedigt ons aan om
door te gaan. We merken in de loop
van de jaren dat we een soort “Family
Ministry” hebben gekregen, waarin het
huwelijk, de kinderen en gezin-zijn in
het algemeen centraal staan! We
geloven ook dat we van betekenis
kunnen zijn door de focus terug te
brengen op het huwelijk en gezin, iets
wat de tegenstander zo graag kapot
maakt.

Op 31 oktober hielden we samen met
Oasis Church een nacht van gebed in
ons huis. Die nacht is de Halloween-
viering in ons dorp afgelast geweest, zo
lazen we achteraf! Halleluja! Vorig jaar

in diezelfde nacht werd er een 18-jarige
neergestoken in het park naast ons huis.
Wij geloven dat er kracht vanuit gaat als
wij bidden. “Hij hoort het gebed van de
rechtvaardige” Spreuken 15 vers 29.

We hebben nog veel meer verhalen en
gebeurtenissen, maar een brief staat al
snel zo vol! We zijn dankbaar voor alle
vormen van steun, support, liefde die we
ontvangen. We kunnen niet iedereen
persoonlijk bedanken, maar benadruk-
ken bij deze dat we die zegen ontvangen
als van God. Het moedigt ons aan om
door te gaan en vol te houden!

Zegen en groet,

European Christian Mission (ECM)

www.ecmnederland.nl/iksteunknol

ecmnederland@ecmi.org

www.ecmnederland.nl

www.ecmnederland.nl/privacy-
statement
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