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Hallo familie en vrienden,  

“Mijn genade is voor u genoeg, want 
kracht ontplooit zich ten volle in 

zwakheid. Daarom durf ik mij toch op 
mijn zwakheden te beroemen, omdat 

dan de kracht van Christus in mij 
gezien kan worden.”  

2 Korintiërs 12v9 

Als er Iemand is die de eer mag en moet 
krijgen dan is het de Here Jezus wel! Aan 
het begin van dit nieuwe jaar, herinneren 
we ons eraan dat we echt weer op Hem 
mogen leunen en dat er niets gebeurt wat 
niet al van tevoren door Hem is 
geregisseerd. Deze tekst helpt ons om 
nederig toe te geven dat wij NIETS 
kunnen zonder Hem en dat er door geloof 
mensenlevens worden getransformeerd.  
 
Website 
Sinds december is onze Spaanse website 
voor coaching en counseling in de lucht! Het 
was een klus van maanden, maar we zijn 
heel blij met het resultaat: www.vida-
coaching.eu We bieden hier coaching, 
counseling en pre-marriage course aan. In 
eerste instantie is het gericht op de 
Spaanstaligen, maar we hopen dit jaar ook 
de vertaling naar het Engels rond te krijgen. 
We werken niet exclusief met Spanjaarden, 
want andere mensen weten ons ook te 
vinden. De keuze om nu eerst voor de 
Spaanse website te gaan, is gemaakt omdat 
we primair de Spanjaarden willen bereiken 
en daarvoor wonen en leven we ook hier.  
 
Ook al werken we “in en voor het Koninkrijk”, 
we willen dat het werk wat daarbij hoort ook 
met zorg en aandacht wordt aangeboden. 
Daarnaast willen we open en transparant zijn 
in wat we doen en aanbieden. Op dit 
moment is het onderdeel van onze bediening 
en dus is het onbetaald, dit betekent dat we 
leven van giften en we zijn jullie dankbaar 
voor het ondersteunen van ons werk en 
levensonderhoud. De doelgroep die wij 
bereiken kan niet betalen voor deze diensten 
en we vinden dat het onderdeel is van onze 
missie om het aan iedereen aan te bieden. 
Uiteraard vinden we het bijzonder dat we zo 
kunnen werken en dat we ondersteund 
worden in wat wij als gezin nodig hebben, 
nogmaals dank je wel! 

Verschillende rollen  
In onze dagelijkse activiteiten en bezigheden 
hebben we veel verschillende rollen. 
Duidelijk zijn over wat we doen, op welk 
moment en met wie, helpt niet alleen ons, 
maar ook de mensen die we helpen. 
Hanneke gaf recent een lezing aan coaches 
van ECM over het werken met die 
verschillende rollen/petten op wat zeker 
uitdagingen kent, maar wat in het algemeen 
ook heel boeiend is! Een coachingsgesprek 
kan bijvoorbeeld leiden tot belangstelling en 
interesse in het geloof en dit kan resulteren 
in een traject van discipelschap of pastorale 
hulp. Ook mensen die (nog) niet geloven 
weten ons te vinden en we geloven dat God 
ons juist ook voor hen hier heeft geplaatst. 
We begeleiden bijvoorbeeld een echtpaar 
waarvan zij gelooft en hij niet. We zijn ook 
betrokken bij het persoonlijke leven van een 
jongedame die steeds nieuwsgieriger wordt. 
We worden via socials gevonden en mensen 
willen weten hoe we onze roeping ontdekten. 
We mogen nieuwe potentiële werkers 
inspireren, en in dit alles vragen we de 
Heilige Geest om Zijn leiding zodat “de 
kracht van Christus in ons gezien kan 
worden”. 
 
Er even tussenuit 
De maand januari heeft in het teken gestaan 
van familiebezoek en wij, Henk en Hanneke, 
konden er samen even tussenuit terwijl de 
ouders van Henk bij onze kinderen waren. 
Wat was het voor ons als stel avontuurlijk en 
gaaf om zo samen weg te gaan en wat heeft 
het ons goed gedaan! We namen een 
huwelijkswerkboekje mee en gebruikten 
onze tijd samen om ons huwelijk te evalu-
eren, want ook wij houden graag onze relatie 
gezond. We worden door de counseling die 
we doen vaak geconfronteerd met veel 
ellendige verhalen en situaties. Alle eer aan 
God als we vandaag kunnen zeggen: het 
gaat goed met onze relatie, een gezond 
huwelijk heeft zorg en aandacht nodig. 
Dankbaar zijn we naar de familie die onze 
reis mede mogelijk maakten.  
 
Familienieuws 
Aliza zit in het tweede semester van de 
opleiding Pedagogiek aan de Universiteit van 
Sevilla.  Met hele mooie resultaten rondde ze 
het eerste semester af. Ze is inmiddels 
aardig gewend en de dagelijkse rit met bus 
en metro behoort tot haar routine. Ze is 
hiernaast ook betrokken bij het kinderwerk in 
de kerk en helpt daar ook in de keuken. 
Iedere zondag eten we namelijk samen als 
gemeente. Ze heeft een klein bijbaantje voor 

De nieuwe website 
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naar relaties 

European Christian Mission (ECM)  
is een internationale en interkerkelijke 

zendingsorganisatie, met als doel 
gemeenten stichten in Europa: dé 
missionaire strategie in het meest 

uitdagende continent voor christenen 
vandaag. Evangeliseren, discipelen 

maken en leiders trainen zijn daarom 
sinds 1904 kernbegrippen bij ons. 

Familie Knol is financieel afhankelijk 
van giften. Je kunt hun steunen door 

een gift over te maken via 
www.ecmnederland.nl/iksteunknol 

 of via IBAN: NL02INGB0000254997 
t.n.v. Stichting ECM-Nederland, 

Deventer o.v.v.  “fonds Knol” 
ECM-Nederland - Maagdenburgstraat 18 

7421 ZC - Deventer -Nederland  
0570-637537 

ecmnederland@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 
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in de vrije uurtjes en zo kan ze 
studeren en werken prima met elkaar 
combineren. Aliza is tevreden en we 
staan stil met haar bij de grote 
prestatie die ze hierin levert!  
 
Senna zit in een pittig jaar, het eerste 
jaar van de “Bacchillerato” (Bachelor). 
Er blijkt echt een behoorlijke stijging in 
niveau te zijn en het viel hem wat 
tegen in het eerste trimester. D.V. 
wordt hij eind maart 18 jaar, het is 
bijzonder om te zien dat onze “kleine 
man” al een echte man aan het 
worden is! 
 
Yaella kan nauwelijks wachten om 
over 1,5 jaar te beginnen aan een 
beroepsopleiding! Een recent mentor-
gesprek wees uit dat school wel 
opmerkt dat ze heel hard werkt, en 
dat het veel van haar vraagt. We zijn 
met school aan het verkennen of ze 
volgend schooljaar in een kleinere 
klas zou kunnen instromen met meer 
hulp en minder vakken. We hopen dat 
dit voor haar mogelijk gaat worden.  

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets 
uit deze publicatie te verspreiden zonder onze 
toestemming | U krijgt deze mailing omdat u 
heeft aangegeven deze publicatie te willen 

ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aan-
passen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlij-
nen ter bescherming van uw privacy in over-
eenstemming met de nieuwe Europese regel-

geving: www.ecmnederland.nl/privacy-
statement  

Célia is dol op dieren en zit sinds dit 
jaar op paardrijles, ze geniet er intens 
van! Ze doet het heel goed op school 
en haar Spaans blijft wat jaloersma-
kend voor het hele gezin. Ze heeft 
een vriendin op school waar ze heel 
veel mee optrekt en met wie ze de 
passie voor dieren verzorgen deelt.  
 
Willen jullie voor onze kinderen blijven 
bidden; opgroeien en leven in een 
andere cultuur is en blijft een 
uitdaging! We weten dat ze gedragen 
worden in gebed en dat is essentieel! 
 
We wensen jullie allemaal Gods 
nabijheid en leiding toe in alles waar 
jullie mee bezig zijn! Moge ook in jullie 
“de kracht van Christus schijnen” 
zodat de wereld Jezus zal zien.  

Opa en Oma & spelletjes 

Célia & vriendin, beide dierenvrienden 

Henk, Hanneke,  

Aliza, Senna,  

Yaella en Célia  

Samen weg in januari 

Naar de Heilige Geest luisteren 
We zaten deze week met een 
echtpaar aan tafel, die ons om hulp 
vroegen voor hun huwelijk. Voor elke 
sessie bereiden we ons altijd voor en 
bidden we om de leiding van de 
Heilige Geest.  
 
Wij verstrekten het echtpaar na 
afloop van de sessie een op maat 
gemaakte huiswerkopdracht die we 
van tevoren hadden voorbereid. De 
mond van de vrouw viel open bij het 

lezen van de opdracht. We vroegen, 
nieuwsgierig geraakt door haar 
gezichtsreactie, naar wat ze dacht. 
Ze antwoordde als volgt: "Wat hier op 
papier staat, slaat precies op ons, 
hoe wisten jullie dit toen jullie het 
maakten?” Wij wisten dit niet! We 
vragen om leiding en zien dat de 
Geest dat ook doet.  
 
“Als wij door de Geest leven, laten wij 
dan ook door de Geest wandelen”   
Galaten 5 v 25    

Neven nichten weerzien 

Senna doet projectie in de kerk 

https://www.ecmnederland.nl/iksteunknol
mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://www.ecmnederland.nl
http://www.ecmnederland.nl/privacy-statement
http://www.ecmnederland.nl/privacy-statement

