Voor alles wat gebeurt is er
een uur, een tijd voor alles wat

er is onder de hemel

Voor alles wat gebeurt is er een uur, een
tijd voor alles wat er is onder de hemel
(Pred 3:1). Dat geldt natuurlijk ook in de
zending. En nu is het tijd voor iets
nieuws, zoals we in deze brief vertellen.
Maar ook hoogtepunten uit de afgelopen
periode. Het is een bewogen tijd geweest!

Dit voorjaar konden we elkaar eindelijk weer
ontmoeten als grote ECM-familie, op de
Biennial in Umag, Kroatié&. Meer dan 500
mensen namen deel en het was fantastisch
om veel oude bekenden weer te zien en
nieuwe mensen te leren kennen. Het was
ook de eerste keer dat we de internationale
directeur Simon Marshall en Nederlandse
directeur Peter Wierenga live konden
ontmoeten. Gedurende de afgelopen jaren
kenden we elkaar alleen via het scherm!
Aangezien het vijf jaar geleden was sinds de
vorige Biennial waren er heel wat
veranderingen binnen ECM. Nieuwe werkers
en anderen die gestopt zijn. Onder de
laatsten ook onze collega’s in Zweden, de
familie Poelarends, die terug zijn naar
Nederland en andere wegen voor hun
bediening zoeken. We zijn nu weer de enige
ECM’ers in Zweden. Maar we hopen toch dat
dit weer mag veranderen in de toekomst. We
ontmoetten ook een echtpaar uit Finland, die
in hun eigen land werken en die nu een deel
van ECM geworden zijn, via ECMI-USA. Een
ander persoon uit de Balkan bereidt zich ook
voor om naar Finland te gaan. Het team in
de noordse landen wordt dus versterkt, daar
zijn we blij mee.

In onze vorige brief vertelden we over het
huwelijk van onze oudste zoon, in maart was
het de beurt aan onze jongste. Wederom
hadden wij zelf het voorrecht om de
trouwdienst en huwelijkssluiting te verzorgen,
ditmaal in Stockholm. De ouders van

Pred 3:1

Alexanders Canadese vrouw waren overge-
komen en we hadden zo ook de mogelijkheid
om hun te leren kennen. Alexander heeft
inmiddels zijn Masters studie aan de tech-
nische universiteit in Stockholm afgesloten
en op 21 juni vetrokken ze samen naar
Vancouver in Canada, waar ze voorlopig
zullen wonen.

Werkveranderingen

Gerdine heeft alweer acht jaar als pastor in
Rotebro gewerkt. Aan die periode komt nu
een einde. In goed overleg met alle
betrokkenen, inclusief ECM, is het besluit
genomen dat ze vanaf medio augustus als
pastor gaat werken in de Triangelkerk in het
stadsdeel Enskede, in zuidelijk Stockholm.
Het is ook een kleine gemeente, maar met
een goede visie die aansluit bij Gerdines
visie en gaven. Ook hier is de steun van u
allen via ECM, hard nodig om deze
gemeente te kunnen dienen. Stockholm is
een erg geseculariseerde stad en veel
gemeentes zijn in de afgelopen jaren flink
gekrompen. De stad is in hoge mate een
zendingsveld geworden en in de buiten-
wijken en randgemeenten is steeds minder
kerkelijke activiteit. Ook wordt de stad
geplaagd door een, in vergelijking met de
buurlanden, ongekend hoog niveau van
geweldpleging. Dat is iets wat je je toen wij
naar Zweden kwamen echt niet kon
voorstellen. Toch zijn er gemeentes die de
moed niet opgegeven hebben om
verandering teweeg te kunnen brengen. Eind
augustus is de officiéle verwelkoming in de
nieuwe gemeente en daarbij zal ook Simon
Marshall aanwezig zijn namens ECM! We
bidden om een goede start in dit deel van
Stockholm. We vragen gebed voor een
goede start in deze voor ons nieuwe
gemeente en om Gods leiding voor Gerdine.
In de gemeente in Rotebro loopt het
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Gerdine preekt

Gerard presenteert de nieuwe
zendingsstrategie

Koffiedrinken in de Rotobro-kerk

Zweden verlangt naar vrede. We bidden dat in deze tijd van
grote onrust in het land mensen de weg naar God mogen
vinden, de enige weg naar waarachtige vrede.

jongerenwerk goed. Gerdine was
onder andere betrokken bij een van
de scoutingkampen in juni. Tegelijk is
het een verdrietige periode geweest
waar twee trouwe oudere leden kort
na elkaar overleden en enkele andere
met ernstige ziekte kampen. Het
seizoen werd afgesloten met een
concert in de kerk. In dat concert was
ook een korte overdenking ingepland,
die Gerdine hield. Het geheel werd
afgesloten met gezellig koffiedrinken.
Ook voor Rotebro vragen we uw
gebed in deze tijd van verandering.

Zendingswerk

Gerard heeft het proces geleid om
voor de Uniting Church in Sweden
een nieuwe zendingsstrategie te
maken (Mission 2030). Die is dit
voorjaar gelanceerd en in verband
daarmee waren leiders van de 15
belangrijkste partnerkerken in de
wereld uitgenodigd  voor  een
consultatie in Vasteras in Zweden. Ze
kwamen bijna allemaal, maar helaas
konden enkelen niet komen vanwege
visumproblemen. Onze samenwerking
wordt steeds meer belemmerd door
het feit dat het moeilijker wordt om het
Schengengebied te mogen bezoeken.
Dit is een punt van gebed. Maar met
degenen die er waren konden we
werken aan het omzetten van de stra-
tegie in concrete ideeén voor samen-
werking in de verschillende landen.

Gerard is in zijn werk veel bezig met
oorsprongsvolken, waarvan velen nog
slecht bereikt zijn met het evangelie.
De ervaringen daarmee begonnen
ooit met het Samische werk, maar
vertakken zich nu naar veel andere
landen. Hij was onlangs in Georgié€,
om te onderwijzen over contextuele
zending in dergelijke groepen, voor
komende leiders uit het hele gebied
van Kaukasus/Centraal-Azié. Er waren

Scoutingkamp met middeleeuws thema

veel deelnemers uit gebieden waar
christenen onder moeilijke omstandig-
heden leven. Maar wat is er een
enthousiasme om het evangelie uit te
dragen! Er zijn ook onbereikte
groepen. Zo ondersteunt onze kerk
een evangelist onder een volk waar
pas sinds kort een vertaling van de
Bijbel is en waar nu een allereerste
gemeente is. We ontmoetten ook een
man die met vertaalwerk bezig is naar
een lokale taal in de Kaukasus waar
nog geen vertaling is.

Oekraine

We ontmoetten op de Biennial ook
een aantal mensen uit de Oekraine.
Het was goed om getuigenissen uit de
eerste hand te horen. Dankzij het feit
dat onze kerk in Zweden het
afgelopen jaar een flink bedrag heeft
ingezameld voor hulpverlening aan
Oekraine en aan vluchtelingen in de
aangrenzende landen, konden we ook
vanuit Zweden het werk van ECM in
dat land mee ondersteunen. Via
verschillende kanalen heeft onze kerk
humanitaire hulp kunnen bieden in de
Oekraine. Tegelijik horen we ook
getuigenissen van mensen die
temidden van alle verschrikkingen tot
geloof komen.

Hartelijke groet,

is een internationale en interkerkelijke
zendingsorganisatie, met als doel
gemeenten stichten in Europa: dé
missionaire strategie in het meest
uitdagende continent voor christenen
vandaag. Evangeliseren, discipelen
maken en leiders trainen zijn daarom
sinds 1904 kernbegrippen bij ons
Fam Willemsen is financieel
afhankelijk van giften. Je kunt hen
steunen door een gift over te maken
via of op:
NLO2INGB0000254997 t.n.v. Stichting
ECM-Nederland, Deventer o.v.v.
“fonds Willemsen” ECM-Nederland -
Maagdenburgstraat 18 - 7421 ZC
Deventer - Nederland - 0570-637537
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