“Daarom zeg |k u; alles wat u
biddend begeert, geloof dat u

het ontvangen zult, en het zal u
ten deel vallen.” )

“Daarom zeg Ik u; alles wat u biddend
begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en
het zal u ten deel vallen.”

Hiermee willen we graag onze zomernieuws-
brief beginnen. God is ons aan het leren dat
we geloof mogen hebben voor zaken die onze
pet te boven gaan, ongeacht moeilijkheden en
tegenslagen. Wanneer we bidden en
vertrouwen op God met een oprecht hart,
zal God onze gebeden vervullen, naar Zijn
wil. Wanneer we geen geloof hebben, dan
kunnen we Gods daden niet zien en kunnen
we Zijn handelen in ons leven niet ervaren.
Geloven blijft een zaak van handelen zonder
zien en ondertussen wel ervaren dat hetgeen
waarmee je bezig bent naar Zijn wil is.

We hebben geloof voor meer mensen die in
Jezus gaan geloven in Sevilla en omstreken,
gewoon omdat we weten dat dit ook de wens
van God zelf is.

We zaten recent in de auto te zingen :"You're
the God of this city, you’re the King of this
nation, you’re the Lord of this nation, You are.”
Een lied van Chris Tomlin dat mooi verwoordt
wat wij bidden en proclameren over deze stad
en over dit land. O6k wanneer we zien dat
veel mensen Jezus persoonlijk (nog) niet
kennen. Recent mochten we toch een
mevrouw dopen, die uit de New Age nu echt
vrede en rust heeft gevonden in Jezus
Christus. Op bijzondere wijze kwam ze via
andere gelovigen op ons pad. Ze woont
dichtbij ons en dus mochten wij haar wegwijs
maken in het leren leven met Jezus. Het is
een prachtig proces. Haar familie, hoewel ze
niet geloven, was aanwezig bij haar doop. We
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Wedergeboren! Na 30 jaren zoeken heeft ze nu
vrede in Jezus gevonden!
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hebben na afloop ook met hen het evangelie
mogen delen. Ze waren zichtbaar geraakt
door de gebeurtenis, maar ook de gastvrijheid
die ze hier in huis ervaarden. We beseffen zo
goed dat het in deze cultuur echt niet
gebruikelijk is om mensen zomaar in je huis te
laten komen. Daarom maakt gastvrijheid in dit
land een merkwaardig verschil. De weder-
geboren dame is gestart met Bijbelstudie en
we zullen haar dus geregeld bij ons thuis
hebben de komende tijd.

We zien ook mensen die wel interesse tonen,
die in ons geinteresseerd zijn, maar die niet
echt interesse hebben in wat we geloven. De
tradities en de cultuur van de katholieke kerk
zijn in dit land, en met name in het zuiden,
heel bepalend. We merken dat, wanneer
mensen zich losmaken uit de katholieke
tradities en een échte relatie krijgen met
Jezus Christus, ze hier ook een prijs voor
moeten betalen. Zo kennen we mensen die,
vanwege hun bekering, een verstoorde relatie
kregen met hun ouders en iemand anders
mag, sinds ze gedoopt is, haar kleindochter
niet meer zien. De Bijbel zelf spreekt over
vervolging als een logisch gevolg van Jezus
navolgen. “Trouwens alle mensen die in Jezus
Christus geloven en God willen dienen, zullen
worden vervolgd” 2Tim.3:12. Bid je samen met
ons mee dat deze jong-gelovigen stand-
houden en dat hun families uiteindelijk de
liefde van Jezus zullen zien door hen heen?

We hebben geloof dat God ons de mensen
laat ontmoeten die Hij wil dat we ontmoeten.

We kennen een jongeman die vijf jaar geleden
tot geloof kwam, als enige uit een grote
familie. Hoewel zijn familie hem niet heeft
verstoten, hebben ze geen begrip. Vanwege
zijn grote verandering, heeft hij het verlangen
gekregen om theologie te studeren en dat is
wat hij nu doet, naast zijn werk. Recent kwam
hij een weekend bij ons logeren en genoot hij
van ons gezin, de rust om te studeren en de
begripvolle ambiance en ruimte voor
geloofsverhalen. We zijn trots op hem, hoe hij
omgaat met zijn situatie en hoe hij liefdevol
blijft naar zijn familie. Ook voor hem mogen wij
een soort “thuis” zijn en daar zijn we dankbaar
voor.

We hebben geloof dat de studenten, in wiens
leven we mogen zaaien, keuzes zullen maken
met God.

We hebben een mooie samenwerking met de
‘Semester in Spain’ Academy in Sevilla. Elke
keer als er een nieuwe groep komt, mogen wij
een avond komen spreken. Het is mooi om
hen na te laten denken over wie er bepalend
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We hadden geloof voor regen na een hele
droge periode! Het gebenrde!

Een gezegende zomerperiode aan iedereen!

We hebben geloof dat God ons de mensen laat
ontmoeten die Hij wil dat we ontmoeten.

mag zijn in het maken van hun keuze
voor de toekomst en welke rol God
daarin mag spelen. Veel studenten
geven aan dat ze veel druk ervaren
van hun familie en vaak willen ze aan
verwachtingen van anderen voldoen.
We dagen ze graag uit om vrij te zijn in
de keuze die ze maken. Ook onze
kinderen merken dat ouders een grote
prestatiedruk op hun kinderen leggen.
Ouders dreigen zelfs met straffen
wanneer kinderen geen hoge cijfers
halen; we vinden dit best wel
verdrietig. Célia en Yaella bemoedigen
hun vriendinnetjes wanneer ze huilen
omdat ze bijvoorbeeld een 7 hebben
gehaald. Momenten waarop we
beseffen hoe anders de cultuur is en
hoe moeiljk het is om hierin
verandering te brengen. We bidden
dat de kleine daden van onze kinderen
veel impact mogen hebben.

We hebben geloof dat elk huwelijk,
waarbij we op de een of andere manier
betrokken zijn, zal gaan bloeien.

Soms komen stellen echt opgebrand
bij ons binnen. Een slechte communi-
catie, niet veranderende destructieve
omgangspatronen en wonden uit het
verleden spelen vaak een grote rol.
Maar ook het verschil tussen man en
vrouw is vaak een issue. We leggen
graag uit hoe verschillend wij zelf zijn
en hoe we nu, na heel veel jaren
huwelijk, dat verschil juist als comple-
mentair zien! Maar we stellen ons ook
kwetsbaar op, want we geloven dat
het juist bemoedigend is voor stellen
om te zien dat we zelf ook met vallen
en opstaan en hulp van anderen een
sterk huwelijk hebben opgebouwd. We
danken God voor Zijn geduld met ons
en gunnen anderen om ook God
ECHT centraal te stellen in hun
huwelijk. Alleen met God kunnen we

Samen online counseling geven
aan echtparen

die ander begrijpen en liefhebben zoals
het is bedoeld.

We gaan een warme zomerperiode in.
Deze zomer zullen we DV gewoon in
Spanje zijn en er zullen afwisselend
mensen komen en gaan en onze
camper is geregeld verhuurd. Ook zal
er familie komen en dat zijn altijd
vreugdemomenten, waarin de ont-
moeting een feestje is!

In ons hart koesteren we grote dromen,
die ons in staat stellen om onze
reikwijdte in Sevilla te vergroten. God
bepaalt ons hier steeds bij, ook via
mensen. We vinden het spannend en
leuk om voorzichtig te verkennen en te
zien welke deuren opengaan.

We hebben geloof dat God jou ook
zegent voor het feit dat je onderdeel
bent van wat er hier in Spanje gebeurt!

Wij kunnen jou niet vaak genoeg
zeggen hoe dankbaar we zijn dat je
meebouwt aan Gods Koninkrijk door
ons werk hier te steunen in gebed en
financieel!

Dikke knuffels of op zijn Spaans
“un abrazo muy fuerte”!
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