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Hallo familie en vrienden,  

“Spanje heeft Jezus’ liefde, genade en 
hoop nodig. Henk en Hanneke maken 
regelmatig mee dat mensen, die God 
op hun pad plaatst, hiervoor kiezen”  

Terugblik op de zomer 
Na een warme zomer in Sevilla te hebben 
doorgebracht, zijn we dankbaar voor meer 
verdraaglijke temperaturen en betere nach-
ten. We zijn doorgaans wel optimistisch als 
het gaat om warmte, we houden van warmte 
en van zonnig weer, maar wekenlang 
temperaturen van boven de 40 graden en 
nachten van boven de 25 graden was wel 
uitputtend. Toch gingen hier in Huize Knol de 
activiteiten (weliswaar met vertraagde pas) 
door en kwamen er geregeld mensen bij ons! 
De focus heeft meer gelegen op gastvrijheid 
bieden in huis, de invulling van de zomer-
vakantie (3 maanden!) voor de kinderen 
helpen realiseren en het discipelen van 
verschillende mensen die recent tot een 
levend geloof zijn gekomen. Al met al een 
zegen. De praktische uitdagingen die we 
moesten oplossen hadden betrekking op het 
huurhuis waarin we wonen en de ingewik-
kelde relatie met de huurbaas. Inmiddels zijn 
een aantal grote praktische problemen 
opgelost, maar we denken dat het goed is 
om onze ogen open te houden voor een 
nieuwe plek. We geloven dat dit zal samen-
vallen met de toekomstvisie die we hebben 
voor een groter huis met meer opvang-
mogelijkheden. Wil je hiervoor bidden voor 
ons, God weet de uitkomst al en het is aan 
ons om Hem goed te verstaan en op het 
juiste moment te reageren!   
 
Kiezen tussen Leven en dood 
Ze appte Hanneke…, ze zag het leven niet 
meer zitten en de gedachten gingen en gaan 

sterk uit naar het verlangen naar de Hemel 
en het niet verder kunnen/willen hier. Iemand 
bracht haar in contact met ons en zo 
kwamen we in gesprek. Ze heeft een moeilijk 
verleden, haar relatie is net uitgegaan en de 
energie om nog verder te gaan was op. “Wat 
kan ik voor je betekenen?” vroeg ik haar. “Ik 
wil God weer vinden, ik ben Hem kwijt en ik 
ben niet meer in staat om met Hem te 
connecten”. Ze heeft al psychologische hulp, 
maar haar vraag had specifiek betrekking op 
haar relatie met God! Ondanks de wanhoop 
koos ze voor Jezus, en gaf ze -in een van 
onze online meetings- haar hart aan de 
Here. Wat een vreugde! Er is nog een weg te 
gaan en het is slechts de eerste stap, maar 
wel een essentiële en existentiële stap! God 
bracht haar op ons pad, en wij zijn meer dan 
dankbaar dat we hierin een rol mogen 
spelen! Zo gaat het elke keer, en zo brengt 
God steeds mensen op ons pad. Meer dan 
eens horen we terug dat het precies getimed 
was en dat mensen zich thuis voelen, niet 
alleen in ons huis maar ook in de omgang 
met ons en het kunnen connecten met de 
boodschap die we delen! Het is Jezus’ liefde 
die ons eerst heeft geraakt en die we nu 
mogen doorgeven! Wat een voorrecht! We 
zijn ons bewust van het feit dat we slechts 
arbeiders zijn en dat de Grote Landheer 
bezig is!  
 
Een plek in de kerk 
Een andere “nieuwe zus” in geloof, zoekt een 
plek om meer christenen te gaan ontmoeten. 
In haar alledaagse leven is ze als enige 
‘christelijk’ en dat is lastig! Ze appte of ze 
met ons mee mocht naar de kerk, en dat is 
wat er gebeurde! Ze was op haar gemak en 
was vrij vlot in gesprek met andere mensen. 
Ik glimlach als ik vanuit mijn ooghoeken zie 
dat ze met de handen geheven vol overgave 
zingt dat Jezus “haar Heer” is! Dertig jaar 
zoeken en nu thuisgekomen bij Jezus! Ze wil 
vaker mee en is blij dat we haar kunnen 
steunen in het slaan van een brug naar haar 
nieuwe geestelijke familie in de kerk.  
 
Internationale bediening  
Achter de schermen -en dus vaak niet op de 
socials te lezen- gebeurt er veel! Mensen, 
vanuit verschillende delen van de wereld, 
ontvangen coaching en counseling en wor-
den gediscipeld! Het betreft individuen waar-
van we de namen niet kunnen noemen, maar 
die zeker ook indirect, mede dankzij jullie 
gebed en steun, gezegend worden en 
groeien! Dank dat jullie geloof hebben in wat 
we hier doen en ons supporten en voor ons 
bidden!  

Met vrienden + Levi Houweling een dagje uit! 



"De genade van God is bekend geworden, waardoor 
voor alle mensen redding mogelijk werd”  

Titus 2 vers 11  

European Christian Mission (ECM)  
is een internationale en interkerkelijke 

zendingsorganisatie, met als doel 
gemeenten stichten in Europa: dé 
missionaire strategie in het meest 

uitdagende continent voor christenen 
vandaag. Evangeliseren, discipelen 

maken en leiders trainen zijn daarom 
sinds 1904 kernbegrippen bij ons. 

Familie Knol is financieel afhankelijk 
van giften. Je kunt hun steunen door 

een gift over te maken via 
www.ecmnederland.nl/iksteunknol 

 of via IBAN: NL02INGB0000254997 
t.n.v. Stichting ECM-Nederland, 

Deventer o.v.v.  “fonds Knol” 
ECM-Nederland - Maagdenburgstraat 18 

7421 ZC - Deventer -Nederland  
0570-637537 

ecmnederland@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 
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Zegeningen tellen  
Met ons gezin gaat het goed! We zijn 
allemaal gezond en we hebben 
genoten van de zomer samen. Om 
de zomer goed in te vullen hebben 
we met de kinderen o.a. gesproken 
over “rentmeesterschap” over je tijds-
invulling. Dit leverde op dat ze 
investeerden in activiteiten die ze nu 
eindelijk konden ontplooien! Célia is 
aan het haken en heeft het zichzelf 
verder aangeleerd, nadat een vrien-
din van Aliza het haar voordeed. 
Senna heeft zijn schaak skills ontwik-
keld en heeft boeken uit de biblio-
theek geleend om hierin te groeien! 
Yaella is aan het bakken geslagen en 
heeft online, met een vriendin van 
ons, wekelijks baksessies gehad, 
waar vervolgens het hele gezin van 
mocht meegenieten! Aliza is in 
Albanië geweest met de jeugdgroep 
van de broer van Henk en zijn gezin. 
De groep heeft daar geholpen met 
een kinderkamp en hielp de lokale 
kerk met diverse klussen! Haar 
tussenjaar is nu afgelopen en ze is 
gestart aan de Universiteit in Sevilla, 
een hele nieuwe fase begint!  
 
Daar waar er plek is voor 6  
is er ook plek voor 7 
We hebben een studente in huis! Ze is 
hier voor 4 maanden en studeert een 
semester in Sevilla. We ervaarden dat 
we ruimte hadden in ons gezin om een 
thuis te zijn voor haar de komende tijd, 
en we zien haar goed integreren. Daar 
waar er plek is voor 6 is er ook plek 
voor 7, toch?  
 

Een hartelijke groet,  

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets 
uit deze publicatie te verspreiden zonder onze 
toestemming | U krijgt deze mailing omdat u 
heeft aangegeven deze publicatie te willen 

ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aan-
passen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlij-
nen ter bescherming van uw privacy in over-
eenstemming met de nieuwe Europese regel-

geving: www.ecmnederland.nl/privacy-
statement  

ECM Steprace 
Over een paar weken is de jaarlijkse 
ECM StepRace weer een feit! 
Hanneke, Aliza en Yaella zullen dit 
jaar samen met TEAM KNOL deel-
nemen aan het sponsorevent! Wil je 
overwegen om ons te sponsoren? 
De opbrengst gaat naar ons fonds 
en stelt ons in staat om 
Spanjaarden, die niet de middelen 
hebben om ons te betalen, te blijven 
helpen. Draag jij ook je steentje bij? 
Klik dan op een van de volgende links: 

www.ecmnl.nl/stepteam-knol 
www.ecmnl.nl/stepper-aliza-knol 
www.ecmnl.nl/stepper-yaella-knol 

www.ecmnl.nl/stepper-hanneke-knol 
 

Samen bouwen we aan Gods Koninkrijk! 
 

De tafel, het hart van het huis en alle 
gesprekken met mensen 

Met de kerk samen eten en zwemmen 

Vrouwengroep viert verjaardag van 
Hanneke en andere vrouw 

Henk, Hanneke,  

Aliza, Senna,  

Yaella en Célia  

Wanneer iemand voor het eerst mee gaat 
naar de kerk...wat een vreugde  

Wanneer een weekje naar de bergen iets 
anders begint.. 
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