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Lieve familie en vrienden, 
Op een zondagochtend voor de dienst is 
Marieke bezig met potloden slijpen. De 16
-jarige Miriam, die nog maar kort met haar 
ouders in de gemeente komt, ziet haar en 
vraagt of ze kan helpen. Er ontstaat een 
mooi gesprek over gaven en talenten. 
Diezelfde ochtend wil Mirjam meekijken 
bij de jongste groep van de zondag-
school. Ze geniet volop.  
 

Paulus kijkt in zijn brief aan de Korintiërs 
terug naar de start van de gemeente. Samen 
bouwen, waar ieder zijn eigen rol heeft. Wat 
een bemoediging te weten dat we het werk 
in de gemeente samen mogen doen. God 
gaat ons voor en samen met vele anderen 
zetten we de schouders onder Gods 
bouwwerk! 
 
In onze vorige nieuwsbrief schreven we over 
het verlangen en de noodzaak om te groeien 
in teamwork en leiderschap. Juist omdat de 
gemeente zo groeit, en daardoor ook de 
activiteiten binnen de verschillende 
afdelingen, zijn er meer mensen nodig die 
hun steentje bijdragen en in sommige 
gevallen ook de eindverantwoordelijkheid 
krijgen. We hebben hierin de afgelopen tijd 
mooie ontwikkelingen gezien. Graag noemen 
we er een paar in deze nieuwsbrief.  
 
STARTPUNT VOOR BLOEI 
We zijn dankbaar voor Laura en Flori, die in 
het najaar het teamleiderschap van de 
jongste en de middelste groep van de 
zondagschool overgenomen hebben van 
twee (buitenlandse) zendingswerkers uit ons 
team. Beiden zijn Roemeens, moeders, 
vervuld van Gods Geest en hebben een 
intieme relatie met God. Tijdens de 
kinderwerkersconferentie, eind november, 
leidden zij allebei een sessie. Flori schrijft nu 
de lesprogramma’s voor de jongste groep. 
Ook heeft ze met Kerst een toneelstuk 
geschreven, wat de kinderen onder haar 

leiding en die van Laura samen hebben 
opgevoerd. Marieke steekt er veel tijd in om 
hen te begeleiden en hen te ondersteunen 
waar nodig. Prachtig om te zien hoe ze het 
vertrouwen krijgen van de vrijwilligers die in 
hun team meedraaien, en hoe de teams zich 
nog verder vormen! 
 
VAN KERKBEZOEKER NAAR ‘BIJRIJDER’ 
Tijdens het rondbrengen van het eten 
luisterde de dertig-jarige Stefan aandachtig 
naar één van onze klanten van de kantine. 
Het was een moeilijk verhaal over zware 
rugklachten, eenzaamheid na het overlijden 
van zijn vrouw en financiële tekorten. ‘Laten 
we bidden voor de rugpijn’, stelde Stefan 
voor. Na een kort gebed vervolgden we onze 
weg. Zomaar een situatie die we regelmatig 
tegenkomen. Stefan is, naast trouwe kerk-
bezoeker, onze vaste ‘bijrijder’ in de kantine. 
Door slechtziendheid is hij afgekeurd. Zo 
heeft hij veel tijd om zich in te zetten voor 
Gods koninkrijk zegt hijzelf. Trouw verzorgt 
hij drie keer per week een overdenking voor 
de klanten die naar de kantine komen.  
 
Tijdens de winter zijn een luisterend oor en 
krachtig gebed harder nodig dan ooit. Het 
lijden van veel mensen neemt in deze 
periode toe. Gebrek aan hout, gezondheid 
en werk maken dat het leven zwaar is voor 
velen. Zo moesten we helaas afscheid 
nemen van drie van onze klanten die 
overleden door armoede en ziekte. Toch 
kijken we ook dankbaar terug op afgelopen 
winter. We konden naast velen van hen 
staan met extra hout, voedsel en kleding. 
 
VOEDSEL, KLEDING  
EN NIEUWE VRIJWILLIGERS 
Ruim een week voor Kerst konden we als 
kantine namens de voedselbank drie dagen 
lang bij twee supermarkten staan. De 
producten die mensen doneerden, mochten 
we allemaal gebruiken voor de kantine. 
Precies in dat weekend hadden we ook drie 
kerstvieringen voor 160 kinderen uit de 
verschillende wijken, waarbij we ook veel 
vrijwilligers en chauffeurs nodig hadden. Dus 
zelf konden we dit project niet helpen 
dragen. Na een oproep in de gemeente 
waren er ruim 20 man die -onder leiding van 
Jurjen en Dana een tijdsblok voor hun 
rekening namen. Naast alle vrijwilligers die 
wij al ingezet hadden bij de kinderkerst-
vieringen! Met de meer dan 1500 kg aan 
ontvangen producten, kunnen we nog 
maanden vooruit, zowel voor het maken van 
maandelijkse voedselpakketten als het 
koken van de maaltijden! Liz en Alexandra tijdens het kledingproject * 
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naar vertrouwen en aanwezigheid  

European Christian Mission (ECM)  
is een internationale en interkerkelijke 

zendingsorganisatie, met als doel 
gemeenten stichten in Europa: dé 
missionaire strategie in het meest 

uitdagende continent voor christenen 
vandaag. Evangeliseren, discipelen 

maken en leiders trainen zijn daarom 
sinds 1904 kernbegrippen bij ons | 
Fam. Baks is financieel afhankelijk 

van giften. Je kunt hen steunen door 
een gift over te maken via 

www.ecmnederland.nl/geven of op:  
NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting 

ECM-Nederland, Deventer o.v.v.  
“fam. Baks” | ECM-Nederland - 

Postbus 861 - 7400 AW Deventer -
Nederland - 0570-637537 
ecmnederland@ecmi.org 

www.ecmnederland.nl 

fam.Baks - Skype:JMbaks 
jmbaks@live.nl 

Thuisfront: Ed & Petra Veldhuijzen 
van Zanten: ed.van.zanten@hetnet.nl  

tel: 072 561 7380 
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 Roemenië  

verlangt 
 

Aan het begin van het seizoen 
hadden we aangegeven dat het ons 
niet meer lukte om het kledingproject 
te coördineren, naast alle andere 
dingen waarmee we bezig zijn. Begin 
februari konden we het kledingproject 
overdragen aan de 21-jarige Alexan-
dra en onze Engelse collega Liz. 
Samen gingen ze met veel plezier en 
voldoening de uitdaging aan en 
hebben ze de mensen uit de verschil-
lende wijken uitgenodigd. Een week 
lang hebben we de kerk opengezet 
voor ieder die kleding nodig heeft. De 
opkomst was overweldigend. Maar 
liefst 250 bananendozen met kleding 
werden in vier dagen tijd meege-
nomen! Ook hier was het bemoedi-
gend om te zien hoe het aantal 
gemeenteleden dat zich inzette 
groeide, om de mensen met liefde te 
ontvangen en ze aan kleding te 
helpen. We zijn trots op hoe goed 
Alexandra en Liz dit georganiseerd 
hebben! 
 
VERHOORDE GEBEDEN 
We schreven in eerdere nieuws-
brieven over Patrick, die een jaar 
geleden geboren was met afwijkingen 
aan zijn hart en aan andere organen. 
Na bijna een jaar op de IC te hebben 
gelegen, en verschillende operaties 
in Italië en Roemenië, mag 
Patrick bijna naar huis. Dit is echt een 
wonder, omdat hij verschillende 
keren op het randje van de dood 
heeft gelegen! Een ander wonder is 
dat een christenvrouw uit Boekarest 
hem de afgelopen maanden dagelijks 
heeft opgezocht. Zij wil graag zijn 
pleegmoeder zijn en hem in huis 
nemen, totdat hij minder medische 
hulp nodig heeft, of totdat de 
omstandigheden van zijn eigen 
ouders voldoende verbeterd zijn om 
dit kwetsbare kindje te verzorgen. 
Vanaf het begin hebben we gebeden 
dat hij niet verwaarloosd zou worden 
en dan roept God deze vrouw! Een 
bijzonder moment toen Jeroen de 
ouders naar het ziekenhuis bracht en 
zij daar de pleegmoeder konden 
ontmoeten! 
 
PERSOONLIJK 
Zelf hebben we een intensieve en 
heftige tijd achter de rug. Eind van 
het jaar kwamen we erachter dat 

Marieke in verwachting was. Toen 
Marieke een paar dagen later het lied 
“I will make room for You, to do 
whatever You want to”, in gedachten 
kreeg, verwoordde dat precies haar 
gevoelens. We geven ons leven 
dagelijks aan Hem over, en willen dat 
Zijn plannen en wil in ons leven 
uitgevoerd worden! Zijn plan is perfect 
en dit geeft zo’n vertrouwen! Na een 
aantal weken van minder energie en 
misselijkheid, verloren we het kindje 
na ongeveer 10 weken zwangerschap. 
Met veel bloedverlies en een ontste-
king, waar we gelukkig op tijd bij waren 
met antibiotica, was de periode daarna 
erg zwaar. En tegelijkertijd zo kostbaar 
om in het verwerken Gods nabijheid te 
ervaren en zoveel liefde van mensen 
om ons heen.  
 

We zien verwachtingsvol uit naar de 
komende periode. God gaat ons voor 
en samen met zoveel anderen mogen 
we meebouwen in Gods koninkrijk! 
 

Groetjes, 

 Jeroen, Marieke,  

Stan, Micha ,  

Elianne & Timon 
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uit deze publicatie te verspreiden zonder onze 
toestemming | U krijgt deze mailing omdat u 
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