Als de Heer het huis niet bouwt, heeft het
geen zin dat de bouwers hard zwoegen. (..)
Want aan de mensen die van Hem houden

geeft de Heer wat ze nodig hebben, zelfs
wanneer ze liggen te slapen.

Psalm 127 vers 1a, 2b Basisbijbel

We doen het bewust: de Bijbeltekst die
we in onze vorige nieuwsbrief bovenaan
zetten, staat daar ook nu weer. We legden
er toen de nadruk op dat God ons zoveel
geeft; zelfs wanneer we liggen te slapen.
Dat is nog steeds zo. Maar ondertussen
zitten we niet zelf te niksen. De Heer
bouwt het huis, maar er zijn wel degelijk
bouwers aan het werk. Niet alleen wij,
maar velen met ons.

Lieve mensen,

Het leven in De Ontmoeting is nooit saai. Het

is altijd in ontwikkeling. Steeds opnieuw

krijgen we mensen op ons pad, doen we
dingen en denken we na over wat beter kan.

Laten we even terugblikken op het afgelopen

jaar.

e In januari werden de laatste handtekeningen
gezet voor de aankoop van onze panden.

e Nieuwe bezoekers, nieuwe klanten, nieuwe
medewerkers.

e Kor en Evelien van As zijn mee komen
werken.

e We verkregen het Nederlands Keurmerk
voor Toegankelijkheid. We zijn trots en blijj
dat ook op deze manier duidelijk is dat
iedereen welkom is in De Ontmoeting.

e In oktober werd er door een aantal mensen
enthousiast voor ons gestept bij de ECM
Steprace. Een zeer gewaardeerde
ondersteuning voor en betrokkenheid op ons
werk!

e We kregen ontzettend leuke contacten met
een aantal jonge nieuwe leveranciers voor
de boekwinkel en konden elkaar wederzijds
versterken. Kom maar snel eens kijken in de
winkel!

¢ Bij de kledingbank hebben we dit jaar al
meer dan 2700 kledingstukken gratis mogen
uitdelen, wat veel dankbare ontmoetingen
opleverde! Fijn om mensen ook praktisch te
kunnen helpen.

Mooie spulletjes in de winkel

e We konden de verhuur aan Stichting Gave
en LEEF! Deventer voortzetten. Wat fijn dat
we hen onderdak kunnen bieden.

¢ Worship in Deventer (interkerkelijke worship-
avonden) bestemde de collectes op haar
avonden voor De Ontmoeting. Het mooie is
dat we daar ook altijd gasten van De
Ontmoeting zien zitten, voor wie een
gewone kerkdienst nog een te grote stap is.

e Zowel in het voorjaar als in het najaar
konden we een Alpha-cursus houden. De
deelnemers van de voorjaarscursus zijn
allemaal doorgestroomd naar de Prayer-
course en de najaarscursus is nu aan het
afronden. Prachtig om te zien hoe God aan
het werk is, hoe mensen tot geloof komen
en zich laten dopen of belijdenis doen.

¢ Afgelopen jaar zagen we een aantal gasten
een plekje krijgen binnen onze kerk, we zijn
zo dankbaar dat ze een warm welkom
kregen. Het zijn vaak mensen die wat extra
zorg en aandacht nodig hebben.

¢ De vernieuwing van onze website is ingezet,
met dank aan de belangeloze medewerking
van Studio Jumble. Het is nog niet klaar,
maar we zijn er druk mee bezig om het
helemaal te actualiseren.

¢ Mooie ontwikkelingen, waar we dankbaar
voor zijn.

Quotes uit de Alpha:

“Als het geloof een zwembad is, dan sta ik
voorop de duikplank, ik wil wel duiken, maar
ik weet nog niet hoe diep het water is. Dat
houdt me nog tegen.”

“Ja God, eh, Jezus, eh, ik wil echt niet zwak
zijn, maar leer me toch om mijn hoofd te
buigen voor U.”

“Als, als ik tot geloof ga komen, dan is het
door dit lied!” (Jezus, ik wil heel dichtbij U
komen)”

“Hoe ik zou willen dat Jezus is? Liefdevol,
vriendelijk, geduldig, eerlijk, goed, wijs, een
helper” (Wauw, wat een mooie omschrijving

van wie Hij echt is)

Privé

Als gezin maken we ook van alles mee.
Albert-Jan is druk bezig met de Sprekers-
route van het Baptistenseminarium en het
Evangelisch College. Met enige regelmaat
gaat hij voor in diensten van verschillende
kerkelijke denominaties binnen en buiten
Deventer. Hij merkt dat het hem veel
vreugde geeft en is zeker beschikbaar voor
een preekbeurt bij u in de gemeente.
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https://www.ecmnederland.nl/doneer-aan-cloo

Deventer

verlangt

een plan

In een wereld die door elkaar wordt geschud willen mensen
graag iets kunnen déén. Maar wat, en hoe? Wij weten dat
God een plan heeft met de wereld en dat Hij voor ons

allemaal een plek daarin heeft. Onder Zijn leiding kunnen we
de juiste dingen doen en echt veel betekenen. Laten we het
vertellen aan iedereen die het wil horen, laten we onze
stadsgenoten meenemen in het luisteren naar God.

Jacqueline heeft meer dan genoeg werk in de winkel. Zeker in het laatste
kwartaal is het druk met bestellingen van adventspakketten, kerstpakketten en
boekjes voor de kinderen van diverse kerken. Wist u al wel dat ze prachtige
kerstpakketten voor u kan samenstellen? Tip voor volgend jaar!

We beleefden spannende dagen toen onze dochter Marijke en haar verloofde
Yirmi in Israél waren toen Hamas binnenviel. Wat waren we blij toen ze weer in
Nederland terug waren! God zij dank dat Hij hen heeft beschermd.

Evert, Rindert, Rianne en Jorieke zijn allemaal druk bezig met school en
opleiding. De één hoopt dit schooljaar examen te doen, de ander is volgend

schooljaar aan de beurt.

Dankbaar voor de mensen die voor ons
gingen'steppen. (ook voor de twee die
niet op de foto staan)

“U bent koploper in hetwolledig
toegankelijk maken van Nederland?,
aldus de begeleidende brief

Zo hebben we allemaal onze bezig-
heden en komen we de dagen wel
door.

2024

Ook volgend jaar blijven we bouwen
aan De Ontmoeting. We willen meer
aandacht besteden aan ons netwerk,
gerichter adverteren in de plaatselijke
media en ons management ver-
sterken. We willen zichtbaarder zijn in
Deventer en voor jullie. Daarnaast
gaan we verder met het vernieuwen
van ons interieur.

Boven en voor dit alles staat, dat we
de dingen willen doen die God ons te
doen geeft. Want hoewel wij onze
inzet plegen bij het bouwen, is Hij de
eigenaar, de architect, de Grote
Bouwmeester. We kijken verwach-
tingsvol uit naar wat we voor Hem
mogen doen.

We moedigen jullie aan om dat ook te
doen: verwachtingsvol uitkijken naar
wat de Heer je te doen geeft.
Misschien gewoon op je huidige plek,
met je huidige bezigheden. Wees
daarin trouw en vreugdevol. Misschien
krijg je een nieuwe plek of nieuwe
bezigheden. Volg Hem dan met een

Alphaweekend

gerust hart. Voeg je in Zijn bouwplan,
dan kom je tot je bestemming. Weet je
niet waar? In De Ontmoeting zijn altijd
taken te doen die bij je passen, dus
kom gerust eens langs dan kunnen we
er samen over praten.

Juist in een wereld die heen en weer
geschud wordt, hebben wij een
stevige Rots onder onze voeten. We
zijn  veilig bij God, in alle
omstandigheden. Hij bouwt verder aan
Zijn plan, Zijn Nieuwe Wereld. Laten
we Hem de eer geven.

We wensen jullie een gezegend 2024!
Hartelijk bedankt voor jullie gebeden,
jullie (financiéle) steun en
betrokkenheid! We danken God ook
voor jullie, voor de grote zegen van
zoveel mensen samen die mee mogen
bouwen!

Hartelijke groet,

Koffie met ...

European Christian Mission (ECM)

www.ecmnederland.nl/geven |

tftcloo@gmail.com

ecmnederland@ecmi.or
www.ecmnederland.nl
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