“Deze hoop zal niet worden
beschaamd, omdat Gods liefde in
ons hart is uitgegoten door de

heilige Geest, die ons gegeven is.”

Na acht jaar in de gemeente van Rotebro
is Gerdine in augustus overgegaan naar
de gemeente in Enskede, in het zuidelijk
deel van Stockholm. Het einde van een
goede tijd en het begin van een nieuwe
periode!

Maar voor de herfst komt de zomer. Deze
zomer waren we een aantal weken in het
noorden. Eerst onze gebruikelijke cursus-
week die we houden in Hemavan, aan-
sluitend daarop liep Gerdine het tweede deel
van de pelgrimage van Sundsvall naar
Trondheim. Een eerder jaar had ze het
Zweedse traject gelopen, maar toen was de
grens naar Noorwegen gesloten vanwege de
pandemie. Deze keer kon ze het daar weer
oppakken en het laatste gedeelte lopen.
Ruben en Gerard haalden haar aan het
einde op in Trondheim. Terwijl Gerdine liep
waren zij een aantal dagen in Storuman. Het
was fijn om mensen van onze oude
gemeente weer terug te zien. Aansluitend
volgde nogmaals een week in Hemavan,
voor de “Hemavanmdte”. Het was een week
met overdag mogelijkheid tot gebed,
Bijbelstudies en excursies en in de avonden
diensten in een tent midden in het dorp.
Gerard en Ruben leidden een aantal
wandelingen met het thema “Samische
theologie en cultuur’. Gerard werkte ook mee
in de diensten, met name met Samischtalige
bijdragen. Er was een goede belangstelling,
in totaal namen er ruim 400 mensen deel
aan deze dagen.

Triangelkerk

In augustus begon Gerdine als pastor in de
Triangelkerk in Enskede. Eind augustus was
de officiéle verwelkoming en installatie.
Simon Marshall, de internationale directeur
van ECM, was daar ook bij aanwezig en hij
hield zelfs een korte toespraak in het
Zweeds! We zijn er blij mee dat de gemeente
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zo direct kennis kon maken met ECM en het
was ook een warme en hartelijke ontvangst.

De gemeente van de Triangelkerk is een vrij
kleine gemeente. Het kerkgebouw ligt op een
prachtige en centrale plek. Enskede maakt
de indruk van een dorp in de stad, het heeft
een eigen karakter. De gemeente bestaat uit
mensen van heel verschillende achtergron-
den en er lijken mogelijkheden te zijn om
meer mensen te bereiken met het evangelie.

De komende tijd is een tijd van de gemeente
leren kennen, en samen zoeken op welke
manier we gemeente kunnen zijn in de nabije
omgeving. Eén van de dingen waarvoor
interesse bestaat, is het werken via
pelgrimswandelingen. Dat is een goede
manier om mensen te bereiken die normaal
niet in een kerk komen. Gerdine heeft hier al
langere tijd mee gewerkt. Niet zo heel ver
van Enskede ligt het pelgrimscentrum
Tyresd, van de lutherse kerk, waar ze al een
zekere samenwerking mee heeft gehad in
het verleden. Later deze herfst heeft onze
gemeente daar een dag georganiseerd. Ook
zijn we gestart met wekelijks gebed op de
woensdagen met om de week een
aansluitend creatief café: Zweeds “fika”,
schilderen en handwerk.

Muziek is ook iets wat de gemeente graag
gebruikt en er zijn ook een aantal mensen
die wat dat betreft gaven hebben. Onlangs
was er in het stadsdeel een muziekfestival
met een aantal concerten in de kerk. De kerk
wordt regelmatig door groepen gehuurd.
Daar proberen we een sterkere band mee op
te bouwen en hen ruimte te geven om deel te
nemen in de kerkelijke gemeenschap. Soms
lijkt dat een grote stap, maar de vraag wordt
wel gewaardeerd. Er is een groep kinderen
die dansles en balletles krijgt in de kelder
van de kerk. Zij willen in november graag
bijdragen met dans in de zondagse
kerkdienst. We verheugen ons daarop!

Deze herfst namen we ook weer deel aan de /(mrconferemle van.onze landelyke kerk,
waar onder andere de zending besproke |
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Zweden

verlangt

hoop

De tent in Hemavan werd
in regen en modder opgezet...

De voorzitster van de kerkenraad Karin en

Gerdine leidden de avondmaalsviering

Gerdine preekt in de bevestigingsdienst

We bidden dat in deze tijd van grote onrust in het land de

kerk een drager en een teken van hoop mag zijn en dat
mensen de weg naar Jezus zullen vinden.

Rotebro

Dezelfde dag dat Gerdine verwel-
komd werd in de Triangelkerk was er
's avonds het afscheid van Rotebro.
Ook daar was Simon Marshall bij
aanwezig, wat erg gewaardeerd werd.
Vanaf deze herfst gaat Carina
deeltijds als pastor werken in de
gemeente, waar ze al een tijd als
jeugdleider gewerkt heeft. Carina
volgt de pastorsopleiding van onze
kerk en over niet al te lange tijd zal ze
dan ook volledig bevoegd zijn. Het
voordeel is dat ze de gemeente al
goed kent en ook vlak bij de kerk
woont. Wij hebben er alle vertrouwen
in dat de gemeente hiermee in goede
handen is.

Zending uit Zweden

Gerard werkt met de zendingsafdeling
van ons kerkgenootschap, de Uniting
Church in Sweden. We zitten in de
opstartfase van een programma voor
vrijwilligers, die voor een kortere tijd
uit willen gaan in de zending. Daar
zien we ook goede mogelijkheden om
het werk van ECM in verschillende
landen te kunnen versterken. Dit hele
programma staat nu nog in de
kinderschoenen maar we hopen dat
dit een groeiende beweging mag
worden. Het programma is onder
meer een antwoord op de vragen die
er komen van jonge mensen die onze
internationale discipelschapschool
Acts29 hebben doorlopen en die meer
zendingservaring op willen doen.
Acts29 heeft een wat moeizame
opstart gehad na de pandemie, maar
is nu weer volop terug. Jongeren uit
verschillende landen bestuderen de
Bijbel en trainen evangelisatie samen
en in de context van lokale kerken. De
school die deze herfst loopt is samen
met een kerk in Zuid-Afrka georga-
niseerd. Komend voorjaar staat een
school samen met onze zusterkerk in
Noord-Thailand op het programma.
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Gerdine met haar pelgrimsbewijs

Acts29 loopt nu al vele jaren en we
hebben de vruchten gezien, in de
vorm van jongeren die hun roeping
gevonden hebben. Op onze pastors-
opleiding zijn er heel wat studenten
die uit Acts29 komen! Zo zijn we
betrokken in een wereldwijde bewe-
ging van de Geest van God over de
wereld, midden in een tijd die zoveel
moeilijkheden met zich meebrengt
mogen we dragers van hoop zijn! U
en wij tezamen!

Een financiéle zorg

We hebben alle jaren gezien dat de
giften, die via ECM gekomen zijn, in
balans waren met de kosten. Maar dit
jaar verontrust ons. De kosten stijgen,
in deze tijd wat meer dan eerder,
maar de giften zijn aanzienlijk terug-
gelopen dit jaar. Er is een kleine
buffer (die moet er ook zijn volgens de
regels van ECM) maar daar teren we
nu aardig op in. Wilt u met ons bidden
dat deze ontwikkeling op korte termijn
mag keren? Misschien zijn er onder
onze vrienden personen die iets
extra’s kunnen doen, en misschien
zijn er ook nieuwe ondersteuners te
betrekken. Mocht u zelf een bijdrage
willen geven of uw bijdrage willen
verhogen, dan vindt u een formulier
bij deze brief of via www.ecmnl.nl/
steun-willemsen. Dat is niet iets wat
we vaak doen maar nu moet er echt
iets gebeuren. Tegelijk heeft onze
Heer al meer dan dertig jaar voorzien
in wat nodig was en willen we
vertrouwen dat Hij dat ook nu blijft
doen!

is een internationale en interkerkelijke
zendingsorganisatie, met als doel
gemeenten stichten in Europa: dé
missionaire strategie in het meest
uitdagende continent voor christenen
vandaag. Evangeliseren, discipelen
maken en leiders trainen zijn daarom
sinds 1904 kernbegrippen bij ons
Fam Willemsen is financieel
afhankelijk van giften. Je kunt hen
steunen door een gift over te maken
via of op:
NLO2INGB0000254997 t.n.v. Stichting
ECM-Nederland, Deventer o.v.v.
“fonds Willemsen” ECM-Nederland -
Maagdenburgstraat 18 - 7421 ZC
Deventer - Nederland - 0570-637537

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets
uit deze publicatie te verspreiden zonder onze
toestemming U krijgt deze mailing omdat u
heeft aangegeven deze publicatie te willen
ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aan-
passen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlij-
nen ter bescherming van uw privacy in over-
eenstemming met de nieuwe Europese regel-

geving:



http://www.ecmnederland.nl/raak-betrokken/geven/?worker=Gerard+_+Gerdien++Willemsen
mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://www.ecmnederland.nl
http://www.ecmnl.nl/steun-willemsen
http://www.ecmnl.nl/steun-willemsen
http://www.ecmnederland.nl/privacy-statement
http://www.ecmnederland.nl/privacy-statement

Financiele toezegging - ondersteuning fam Willemsen
European Christian Mission Nederland

Postbus 861, 7400 AW, Deventer @
IBAN: NLO2INGB0000254997 - BIC: INGBNL2A T e
Incassant ID: NL52ZZZ411794470000 Europt Tot

Ondergetekende *0 Machtigt st. ECM Nederland (voorkeur)
*U0 Maakt zelf over

Hetbedragvan: €..........................
Bestemd voor:  ondersteuning fonds fam Willemsen
Frequentie: Umaand* Qkwartaal® Whalf jaar* Qjaar* Ueenmalig*

* Aankruisen wat van toepassing is

Naam:

Adres:

Postcode: Plaats:

Land: E-mail:

IBAN:

Telefoon:

Datum ondertekening - - 20

Handtekening:

datum ingang machtiging (dag-maand-jaar): - - 20

opsturen naar ECM Nederland - Maagdenburgstraat 18 - 7421 ZC - Deventer

Als u ECM machtigt en door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
European Christian Mission Nederland om eenmalig of doorlopend incasso-opdrachten te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Dit bedrag zal rond de
25ste van de maand volgend op de ingangsdatum van deze Sepa-machting worden
geincasseerd. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden. Een machtiging kunt u ten alle tijden stoppen door contact op te nemen met ECM.



